OONZE HAANDE

Oonze haande zint n geschéénk van God
en in dee haande lig veur n deel oons lot!
Zee bint veur oons van heel vol wéérde

as wiej d’r meer goods met doot op éérde.

Oonze haande helpt oons in tied van nood,
ze deent n arbeider, n stuurman, nen piloot.
De Vaar kan d’r n keenderkdpke met streeln,
meer as t neudig is, ok straf met oetdeeln.

Met oonze haande kén wiej vruchten plukkn,
meer 0k wa maakn brokkn en stukkn.
Gewi’jde haande kont wéén nen grootn zeagn,
as z’oons helpt de lastn makkelikker te dreagn.

Wichter en jongs, dee in leefde doar gengelt,
hoalt in mekda’eare haande doar umstrengeld!
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